
Oma’s Telefoon

Hallo? 

Hee!



1) Öffnete der Bluetooth Anzeige. 
2) Gerätoperationsknopf gedrückt 

halten 
3) Den Netzwercksteker in die 

Netzdose stecken

Installation

Gratuliere!



Wenn verbunden

Rufe an! Mal sehen wie Oma oder Opa 
es finden. 
Die Voicemail sprang an, vorsicht!
Dein Telefonanbieter kann dir helfen ihre alte 
Anrüfbeantworter ab zu machen. 

Im kontrast zu dir, deine leute sind sonst nicht so 
Schwerich schnell. Wenn sie übersetzen könnten: wie 
mit Voicemail gearbeitet wird, lassen sie diese Kontakte 
ins Addressbuch und die Anrüfbeantworter aktiv. 

Anrufen: Zeit du einer Anrüfbeantworterbericht 
dagelassen hatte, Ruf: “Dial Voicemail” … well… Only if 
you kept the assistant in English. Drücke den Knopf eins 
bis deine Assistent erwacht. Und sag auf dem Lüft, Kurz, 
was du Wünschst₁. 

Abschließen ist genau zo einfach. Müde? Drücke durch! 
Einfach drücken, ‘Klick’ fühlen, und das Zimmer ist leer. 

1.) My grandma asked for her brother this way: “Mag ik Bap 
hebben…?”: 'could you get me Bap please'. Back then, the telephone 

didn’t get it. 😄



Specificatzions

This aid is an IP76 certified, but please don’t take a bath 
with it, communication device. The waterproofing has 
been tested unplugged. No need to unplug the device in 
a hurry in case of a splash, but removing it from the 
puddle it would find itself in and giving it a drying rub 
would be most welcome.

100-240 Volt Netzanschluss 
Bluetooth 2 - V5 unterstützt 
Wasser (thee) proof 
20W RMS, 50W PMPO Lautsprecher 
output power 
1 A power consumpz 
Einfach-button operation



Mijn Oma (Meiner Worte)

Margaretha. Zus in een groot gezin, de oudste 
dame van het gezelschap. Haar broers en zussen 
zagen en spraken haar graag. Ook toen ze, zoals 
hier op de foto, niet meer zelfstandig woonde 
kwamen ze op bezoek. 

Telefoontjes van vrienden en kennissen van ver, 
soms zelfs uit Duitsland of Oostenrijk kwamen 
welkom binnen in Katwijk, waar zij jaren met 
plezier heeft gewoond met haar man, Kees 
(Cornelis). Ze betrokken een modern huis aan de 
`Vuurbaak` met een telefoon (met draaischijf !) in 
de hal naast de voordeur. Het strand, de zee en de 
duinen waren de favoriete plekken van het stel 
dat graag wandelde. 

Ze betrokken op latere leeftijd een appartement 
aan het Emmaplein, dicht aan het dorp en de 
Princestraat, -bij de schoenenwinkel en het 
magazijn dat mijn opa runde toen hij werkzaam 
was-, en hebben daar volop van de zon kunnen 
genieten, ook op het balkon. 

Toen het schemeriger werd voor mijn oma werd 
grijze staar geconstateerd. Een aandoening die de 
oogzenuw aantast waardoor informatie vanuit het 
oog verloren gaat voor het ‘echt’ gezien wordt. 
Een tijdje hielp het om contrasten te vergroten, 
een leesbril en een goede lamp. 

Dit bleef het niet zijn. Ik vond dingen uit: Een klok 
die gelijk loopt en slaat, en deze telefoon. 

Oma wil nog even dat ik iedereen de groetjes doe. 

Tchuuüss!

Oma had altijd nog wel wat te zeggen

Grietje, Gré, oder wenn Sie sich-
selbst genannt hatte 


	Hallo?
	Hee!

